One-Trick Pony

Als ik je een schouderklop,

een zucht, een deken zou

kunnen geven, als ik je de
toekomst zou kunnen vertellen:
het buitenland binnen handbereik.

Als ik de Europese sterren
boven je hoofd kon tekenen
in een nachtblauwe lucht,
het zou je duizelen.

Niet de angst

maar de nabijheidszin.

If they hadn’t blown

my mind already,

I would have dreamt

of lecture rooms

filled with every language
every culture every body
to breathe in.

Als ik niet al vrede had gevonden
in mijn lichaam, had ik ook
onderwezen willen worden

over wat er buiten de

tweedeling kan bestaan,

wat er te verzinnen valt.

Als ik zoekende was,
had ik ook

hier

mijn geluk

willen vinden.



