
het ei 
 
ik zet een jacht in, verzin een geruisloze honger 
als een rookgordijn, destilleer mezelf tot een afwezigheid 
om op te rapen, opgevouwen vogeltje, beest van glas 
 
welke reflex slikt mijn woorden in, via welk overlevingsinstinct 
wordt elk oogcontact een aanrijding 
ik sleep mezelf uit de koplampen, terug 
 
in de schemer, het ei in terug in mijn jeans 
van twee zomers geleden 
alles in mij excuseert zich 
 
ik ben een hond aan een te korte lijn, steiger 
tegen mijn eigen motoriek op 
het ei staat op knappen 
 
uit de kieren 
druipt 
een mens 
 


